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TOT AAN HET  
FESTIVAL OF HOPE?



Z
O
N
D
A
G

Dat vele gelovigen de “Christelijk Leven en 
Getuigen Cursus” zullen bijwonen, zodat zij 
dichter bij Jezus Christus zullen wandelen 
en klaar zullen zijn om Hem te delen met 
anderen.

“Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en 
wees altijd bereid tot verantwoording aan 
ieder die u rekenschap vraagt van de hoop 
die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag.”  
– 1 Petrus 3:15, HSV

M
A
A
N
D
A
G Dat kerken in de buurt een onwankelbaar 

fundament van gebed zullen hebben. 

“Vraag naar de HEERE en Zijn kracht,  
zoek Zijn aangezicht voortdurend.”  
– 1 Kronieken 16:11, HSV

D
IN

S
D
A
G

Dat er eenheid mag zijn tussen de gelovigen 
in de buurt terwijl we samenwerken om het 
Evangelie te verkondigen.

“En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook  
voor hen die door hun woord in Mij zullen 
geloven, opdat zij allen één zullen zijn.”  
– Johannes 17:20-21, HSV

W
O
E
N
S
D
A
G Dat God vele harten mag voorbereiden om 

gehoor te geven aan het Evangelie terwijl 
het verkondigd wordt tijdens het Festival. 

“Zo is dan het geloof uit het gehoor en het 
gehoor door het Woord van God.”  
– Romeinen 10:17, HSV

D
O
N
D
E
R
D
A
G Dat God Franklin Graham zal versterken,  

alsook diegenen die met hem meewerken  
aan het Festival. 

“Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die 
vrede verkondigen, van hen die het goede 
verkondigen!”  
– Romeinen 10:15, HSV

V
R
IJ
D
A
G Dat ieder die gehoor geeft aan het 

Evangelie een bijbelgetrouwe kerk mag 
vinden en zal groeien tot volwassenheid in 
hun geloof. 

“Ga dan heen, onderwijs al de volken.”  
– Mattheüs 28:19, HSV

Z
A
TE

R
D
A
G

Dat iedereen een vriend zal uitnodigen en 
meebrengen naar het Festival. 

“Deze vond als eerste zijn eigen broer  
Simon … en hij leidde hem tot Jezus.”  
– Johannes 1:41-42, HSV
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