
Wie is Andreas?
Andreas was één van de eerste discipelen die Jezus riep tijdens Zijn bediening op 
aarde. Het eerste hoofdstuk van het Evangelie van Johannes vertelt hoe Andreas 
leerde wie Jezus was -  en vervolgens vond hij meteen zijn broer Simon Petrus 
en nam hem mee om de Zoon van God te ontmoeten. Vandaag kunnen jij en je 
kerkleden, hetzelfde doen door te bidden voor familieleden, vrienden, buren en 
collega’s die Jezus niet kennen en hen mee te brengen om het evangelie te horen 
tijdens het Festival of HOPE.

Tijdens de voorbereidingen voor Billy 
Graham’s historische “crusade” in 
London in 1954, werd het voorbeeld 
van Andreas in de Bijbel voor het eerst 
gebruikt om kerkleden aan te moedigen 
om te getuigen aan hun vrienden. 
Het team hoorde van een plaatselijke 
kerk die voortdurend de mensen 
bereikte met het Evangelie. Toen Billy 
Graham en de medewerkers onderzoek 
deden, ontdekten ze dat deze 
gemeente maandelijkse evenementen 
organiseerde waarbij de leden vrienden 
meebrachten die de Heer niet kenden. 

Het team nam dit idee over voor 
crusades en moedigde Christenen aan 
om te bidden voor hun geliefden die ver 
van God waren en hen mee te brengen 
naar de evangelisatie evenementen. 
Dit zorgde er ook voor dat nieuwe 
gelovigen vorming tot discipelschap 
zouden ontvangen in een plaatselijke 
kerk. Vandaag gebruikt BGEA nog 
steeds het voorbeeld van Andreas in de 
“Ik ben Andreas”-uitdaging, met als doel 
om kansen te creëren voor persoonlijke 
evangelisatie op grotere schaal.

Ik ben

De geschiedenis van “Ik ben Andreas”

ANDREAS
Laat een vriend(in) kennismaken met Jezus Christus.

FestivalofHOPE.be



Ter voorbereiding van het Festival of HOPE, zullen kerken, zoals die van jou, 
over heel België samenkomen op speciale zondagen. De data voor de “Ik 
ben Andreas”-zondagen zullen later aangekondigd worden. Willen jij en je 

kerk de “Ik ben Andreas”-belofte afleggen?

Ik ben

ZONDAG

BID
Schrijf de naam op van ten 
minste één persoon die je kent 
en die Jezus nodig heeft en bid 

dan elke dag voor hem of haar. Vraag aan 
God om hun hart te openen en je kansen 
te geven om Zijn liefde met hen te delen. 

DEEL
Breng tijd door met je vriend(in). 
Het kan je vriendschap dieper 
maken en een gelegenheid 

creëren om over Christus te spreken. 
Begin te praten met je vriend om het 
evenement samen bij te wonen.

“… maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording 
aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is,  

met zachtmoedigheid en ontzag.” —1 Petrus 3:15, HSV

BRENG
Breng je vriend(in) mee naar 
het evenement. Indien hij of 
zij gehoor geeft aan Christus 

of interesse toont in het Evangelie, 
dan zullen ze je voortdurende 
aanmoediging nodig hebben. 

VOLG OP
Nodig hen uit om met je mee 
te gaan naar de kerk. God kan 
jou en je kerk gebruiken om 

hen in een diepere relatie met Jezus te 
brengen.

ANDREAS
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